“Niemeijers naar Zambia”

Beste allemaal,

Vorige week schreven we op instagram, “wat hadden we graag wat Zambiaanse
foto’s geplaatst”. En ook vandaag schrijven we deze nieuwsbrief met hetzelfde
gevoel. Ons plan om eind Januari in het vliegtuig te stappen is helaas niet gelukt,
maar we zijn nog steeds vastberaden om binnenkort de Amsterdamse vrieskou te
verruilen voor de warme Afrikaanse zon en ons in te zetten voor Tree of life -
Elyada Center.

In deze nieuwsbrief zullen we jullie uitleggen waarom we nog in Nederland zijn,
welke voorbereidingen we aan het treffen zijn, hoe het er financieel voorstaat en
mocht je op een of andere manier ons willen supporten dan vind je daar ook meer
informatie over aan het einde van de nieuwsbrief.

Voor nu, veel lees plezier!




Wanneer vertrekken jullie?

Dit is de vraag die we de laatste weken veel krijgen.

Het voelt momenteel een beetje als het einde van een
zwangerschap. Je werkt toe naar een datum, in ons geval
was dat eind januari. Maar inmiddels is het februari en
wachten we tot we daadwerkelijk kunnen vertrekken.

Het visum van Dieneke is 3 week geleden in 1 keer goedgekeurd. Maar IMMV
bij de aanvraag voor Arjan zijn er wat vragen ontstaan door de MW‘W
Zambiaanse immigratiedienst, over zijn toekomstige werkzaamheden w0 o

bij Elyada Center en de noodzaak ervan voor een buitenlandse kracht.

Hierop is er een grondig onderzoek gestart bij Elyada Center. Nu is het

afwachten op een rapport, die hopelijk aanstaande maandag klaar is.

Daarna volgt er nog een overleg door mensen die over dit besluit

gaan. Hopelijk weten we eind volgende week meer en kunnen we

eindelijk onze vliegtickets gaan boeken.

Voorbereiden op thuisonderwijs

Omdat er geen passend onderwijs in de buurt is, gaan we de kinderen eerst zelf les
geven. Vanaf de zomer wil Mirjam, een bekende van ons, een Nederlands schooltje
gaan opzetten. Mirjam geeft op dit moment thuis onderwijs aan de kinderen van de

familie Van Vuuren en was in Nederland onderwijzeres in het basisonderwijs

Voor Abel, Ise en Jarah hebben we al afrondende / voorbereidende gesprekken
gehad op school en hebben we allerlei onderwijsmateriaal meegekregen.

We zijn hun school echt enorm dankbaar voor het
meedenken en bereidheid tot samenwerking.

Voor Yoel ligt het net iets ingewikkelder. Voor de
meeste vakken die hij nu volgt, kunnen we het
materiaal gelukkig zo meenemen omdat het veelal
werkboeken zijn waarin hij werkt. Echter voor
leerjaar 2, moeten we alles zelf uitzoeken. We
hebben hiervoor direct via een uitgever gelukkig
alles kunnen bestellen wat hij nodig heeft. En
samen met de hulp van Mirjam hebben we er dan
ook het volste vertrouwen in dat ook dit goed gaat
komen.




Afscheid nemen

Een van de dingen die wij erg belangrijk vinden, is dat onze kinderen op een goede
manier afscheid kunnen nemen van hun vrienden. En omdat iedereen z’n eigen
vriendengroep heeft, bedachten we dat het belangrijk is dat ze allemaal hun eigen
feestje krijgen. En daarom hebben we iedere woensdagmiddag in januari een feestje
gepland. Zo hebben we lekker in de sneeuw gespeeld, koekjes gebakken,
spelletjes gespeeld, gebowld en heel veel zwembad bezoekjes gehad.

De kinderen zijn enorm verwend door hun lieve vrienden, met persoonlijke
aandenken, lieve kado’s en vooral heel veel plezier! We kijken dankbaar terug op
mooie herinneringen, die ze hopelijk de komende 2 jaar in hun hart kunnen
meedragen.
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Zoals de meeste van jullie weten, is onze kerk een enorm groot deel van ons leven.
We hebben de afgelopen 16 jaar met superveel liefde en passie ons ingezet om
mee te bouwen aan deze prachtige gemeente die voor ons echt als thuis voelt. De
afgelopen maanden hebben we heel veel support en liefde gevoeld van zoveel lieve
mensen. Een bijzonder moment was 18 januari, waarin we werden uitgezegend door
de hele gemeente. De afgelopen jaren hebben we zoveel mooie mensen mogen
ontmoeten die inmiddels een belangrijke plek in ons hart innemen. Super bijzonder
was het dan ook dat er zowel familie leden als vrienden van onze kerk uit andere
locaties speciaal voor ons kwamen om ons te supporten. We zijn dankbaar voor
iedereen die deze dag zo speciaal maakte.



Fundraising update

We zijn echt zo dankbaar voor iedereen die ons in de afgelopen maanden
financieel is gaan steunen. leder bedrag, groot of klein, heeft ervoor gezorgd dat
we ons geen moment zorgen hebben gemaakt of we naar Zambia zouden kunnen
vertrekken. Sterker nog, we hebben onze doelen voor opstartkosten en onze
maandkosten volledig behaald.

FuNDRAISING THERMUMETER

opstartkosten maandkosten
start up costs monthly costs

Met deze mooie financiéle tussenstand willen we onze fundraising niet
stopzetten, maar juist nu willen we doorgaan. Onze droom was vanaf het begin af
aan, niet alleen om ons gezin te kunnen onderhouden tijdens onze tijd in Zambia.
Maar juist ook om Elyada Center op alle vlakken te kunnen steunen, dus ook
financieel.

We vinden het dan ook echt heel erg tof, om met behulp van onze fundraising,
Elyada Center op dat vlak te kunnen gaan ondersteunen. Hoe dat er precies uit
gaat zien, zullen we de komende tijd gaan uitwerken.



Hoe gaat het ondertussen in Zambia?

Hoewel we zelf nog op Nederlandse grond staan, begint
ons leven in Zambia al wel vorm te krijgen. Hiervoor gaat
enorm veel dank uit naar Jan en Roos die ervoor zorgen
dat we straks echt goed kunnen gaan starten als we aan
komen. Zo hebben we een heel mooi huis gevonden, die
we per 1 februari zijn gaan huren. De verhuurders hebben
de afgelopen maanden heel hard gewerkt, om het huis
gereed te maken, zodat als we in Kabwe aankomen, we
er gelijk in kunnen.

Ook een auto staat al in Kabwe op ons te wachten. Een
Nederlandse zendelinge ging Kabwe verlaten en
zodoende konden we haar 8 persoons auto overnemen.
Super fijn, aangezien we het huis leeg huren en op deze
manier dus straks snel kunnen zorgen dat het huis ook
voor de kinderen als hun nieuwe thuis gaat voelen.

We hebben zelfs al een hond, die we straks in ons gezin
mogen verwelkomen. Want ja, op de vraag wil je liever
slangen? Of een hond? Waren al onze kinderen het
unaniem eens, dat ze toch wel heel graag Kolbi in hun
midden wilden opnemen.

In Zambia is het momenteel regenseizoen. Dat betekent
dat alles prachtig groen is en de mango’s volop aan de
bomen hangen klaar om te worden geplukt. We hopen
stiekem dat we die verse mango’s nog wel kunnen
proeven en niet een heel jaar moeten wachten...

Daarnaast heeft het team van Elyada Center wederom
niet stil gestaan. Het normale reilen en zeilen van de farm
en het counseling center ging uiteraard gewoon door.
Door de regen staat alles prachtig in bloei! In december
heeft het team van Elyada een netwerk bijeenkomst
georganiseerd rondom het thema
“kinderen met special needs”. En er worden
ondertussen flinke vorderingen gemaakt
met het aannemen van een extra lokale
counselor om het team te versterken.
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Hoe kun je ons supporten?

Zoals hierboven beschreven, willen we graag verder gaan met onze fundraising.
Niet zozeer meer voor onze eigen levensonderheid als we in Zambia wonen, maar
om Elyada Center verder te kunnen ondersteunen. We zijn dankbaar voor iedere
euro die we ontvangen, omdat iedere euro impact betekent.

Als je ons en dus Tree of life - Elyada Center wil supporten dan kan dit zowel in
de vorm van een maandelijkse bijdrage, als ook in de vorm van een eenmalige
gift. Beide giften zijn enorm welkom.

Er zijn 2 manieren hoe je geld over kunt maken.

1) via Tree of life:
https://treeoflife.international/niemeijers-in-zambia/

Tree of life is een Nederlandse zendelingen organisatie die ons support. Het
voordeel om via Tree of life je gift over te maken is dat er een ANBI status aan
verbonden is en je gift dus belasting aftrekbaar is.

2) Je kunt het ook direct naar onze persoonlijke rekening overmaken.

HJ Niemeijer: NL17INGB0748871918 o.v.v. “Zambia”




Hoe kun je voor ons bidden?

We geloven dat we deze stap niet kunnen maken zonder de zegen van God.
Zonder Hem zouden niet zover zijn gekomen en we vertrouwen erop dat Hij ons
ook in Zambia brengt. Voor diegene die met ons mee bidden en ons op die
manier ondersteunen hebben we een aantal gebedspunten op een rij gezet.

e Ons grootste gebeds punt is dat Arjan’s visum snel goedgekeurd mag
worden.

e Daarnaast staat ons huis in Amsterdam te huur. Willen jullie meebidden dat we
een fijne huurder kunnen vinden?

» Het niet weten wanneer we vertrekken is voor sommige van onze kinderen erg
lastig. Willen jullie meebidden voor rust en vrede in hun harten, zodat ze
ondanks de onzekerheid kunnen genieten van deze (hopelijk) laatste weken in
Nederland.

Mocht je nieuw zijn in het ontvangen van onze nieuwsbrieven en graag meer
willen weten over het werk van Elyada Center. Kijk dan vooral even op de website
van tree of life, daarin staat super mooi beschreven wat Elyada Center precies
doet in Zambia. https://treecflife.international/tree-of-life-elyada-center-zambia-
nl/

Tot slot

Dankbaar kijken we terug op de afgelopen periode. Een periode vol afronden,
afscheid nemen en voorbereiden. We kijken verwachtingsvol uit naar de
toekomst.

Heel veel liefs en Gods zegen!
Avjan, Dieneke
Yoel Abel, Lie, Jarak & Somiak

l()' Volg je ons al op instagram? @niemeijersnaarzambia



