Voorganger: ds. B.T. Urgert

Organist: dhr. Kloppenburg
Ouderling van dienst: mevr. Schonewille
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands
Begroeting bij de ingang door: mevr. Speksnijder
Koster: fam. Horden
Kerkrentmeester: -
De Ka pEI Predikant: ds. B.T. Urgert, 06-27454400

Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Centrum

CENTRUM POST - 10:00 UUR - 4 MEI 2025

ORDE VAN DE DIENST : - Dodenherdenking

*  V@or de dienst: Lied 865 (NLB) - ‘Komt nu met zang van zoete tonen’
Welkom en mededelingen.

VOORBEREIDING

*  Aanvangspsalm: Psalm 33 vers 1

Moment van stilte; Votum en Groet.

Verootmoedigingsgebed.

*  Samenzang: Psalm 33 vers 5

Genadeverkondiging.

*  Samenzang: Psalm 33 vers 7

Leefregel.

*  Samenzang: Gezang 416 (LvdK) - ‘Gelukkig is het land’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

SCHRIFTLEZING: Joél 4

*  Samenzang: Psalm 124

SCHRIFTLEZING: Markus 13 : 1 t/m 13.

Verkondiging.

*  Samenzang: Gezang 414 (LvdK) - ‘Wilt heden nu treden voor God den Here’
DIENST VAN HET ANTWOORD

Gesproken Geloofsbelijdenis.

*  Samenzang: Lied 413 vers 1, 4 (ELB) - 'Lichtstad met uw paar’len poorten’
Overlijdensbericht.

*  Gevolgd door: Lied 512 vers 6 (NLB) - 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Gebed des Heren.

Inzameling van de gaven: 1° collecte in de dienst voor Kerk in Actie, Noodhulp Soedan. In april 2023
brak een burgeroorlog uit in Soedan. Vele tienduizenden mensen zijn omgekomen. Sommige bronnen
schatten dat er 150.000 doden zijn. Zeker 25 miljoen mensen kunnen met moeite iedere dag overleven.
Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn het buitenland
gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in
Soedan en buurland Zuid-Soedan.

2° collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

*  Slotzang: Gezang 466 (LvdK) - ‘Als God, mijn God maar voor mij is’

*  Samenzang: Lied 416 vers 1 (NLB) - ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (staande)
Zegen.

*  Samenzang: Lied 431c - ‘Amen’

*  Samenzang: Lied 708 vers 14 en 6 (NLB) - ‘Oorlof, mijn arme schapen’.



OVERLEDEN : Een nagekomen bericht: op 17 april is overleden mevr. Boelina Weggemans-Potze;
weinigen van onze gemeente zullen haar hebben gekend want ze heeft kort in de Holdert gewoond. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

HUWELIJKSJUBILEUM : Het echtpaar Busstra-Van Faassen, woonachtig te Emmen is op 7 mei 50 jaar
getrouwd. Namens de wijk PG Emmen Centrum-Kapel willen wij hen alvast van harte feliciteren met
deze dag en Gods zegen toewensen voor de komende tijd.

NIEUW BINNENGEKOMEN : Nieuw binnengekomen vanuit de Ichthus-gemeente bij De Kapel:
dhr. Rinus Wanders en mevr. Grietje Wanders-Van der Weide. Ze zijn al een tijdje te gast in onze
diensten; we wensen dat ze zich snel thuis zullen voelen in de "Kapelgemeente".

BLOEMEN : Deze week gaan de bloemen van de Kapelgemeente met een hartelijke groet en ter
bemoediging naar mevr. B.L. de Goede-Wind, Veenkampenweg 278, Oostermarke, 7822 GX Emmen.

OVERZICHT DIENSTEN :

11 mei - 10:00 uur - ds. P.E.G. Wiekeraad (Uelsen) - Koffiedrinken;
18 mei - 10:00 uur - ds. B.T. Urgert;

25 mei - 10:00 uur - ds. K. De Graaf (Menaldum) - Koffiedrinken.

COLLECTES : Zondag 11 mei is de 1° collecte in de dienst voor Kids Soupkitchen, Namibié - 1 x per
week een warme maaltijd voor kinderen in Katutura, hele arme wijk in Windhoek, de hoofdstad van
Namibié; 2° collecte bij de uitgang is voor de wijkkas.

VOEDSELBANK : Met ingang van zondag 4 mei beginnen we met het inzamelen van: suiker, koffiemelk,
ranja. Wilt u een gift overmaken dan kan dat op onderstaand nummer. NL 34 RABO 03737442 26 t.n.v.
Diaconie Kapel o.v.v. Voedselbank.

OUDERENGROEP : Woensdag 7 mei om 14:00 uur is de afsluiting van het seizoen met een
Sjoelcompetitie en een Broodmaaltijd.

ISRAELAVOND : De interkerkelijke Israélcommissie nodigt u uit voor een interessante lezing door drs.
Albert Groothedde. Albert Groothedde is Israélconsulent vanwege het Centrum voor Israélstudies (CIS)
en woont als zodanig met zijn gezin in Jeruzalem. Hij zal ons informeren over de achtergrond van
Messias belijdende Joden en de situatie in Israél. Donderdag 8 mei in de ontmoetingsruimte achter de
Kapel, aanvang 19:30 uur.

BIJBELLEESGROEP : Eens in de 14 dagen komt op dinsdagmiddag een groepje samen om met elkaar
een gedeelte uit de Bijbel te lezen en dan met elkaar te delen wat het betreffende gedeelte 'met ons
doet' en ons af te vragen wat God ons zeggen wil. Wie wil kan zo aanschuiven. Data: dinsdag 13 mei,
27 mei, 10 juni; steeds om 15:30 uur, in de consistorie of de ontmoetingsruimte van De Kapel.

VOLWASSENCATECHESE : Vanouds werden/worden in de kerk jongeren uitgenodigd voor catechisatie.
Maar waarom zou leren alleen voor jongeren zijn? ‘Een mens is nooit te oud om te leren.” Geloof kan
groeien. Gezang 251 uit het Liedboek voor de kerken zegt:

‘De wereld is gewonnen door Woord en Geest.

Zoals het is begonnen met Pinksterfeest,

zoals in alle talen het is verstaan,

zo zal het zich herhalen van nu voortaan.”
Wat zal zich herhalen? Kunnen ook wij ‘worden vervuld met de Heilige Geest’? Wat mogen wij van God
verwachten? Naar aanleiding van deze thematiek wordt tussen Pasen en Pinksteren voor alle
belangstellenden een drietal woensdagavonden belegd, 1 avond is al geweest, volgende data: 14 mei
en 4 juni; plaats: ontmoetingsruimte achter de Kapel, aanvang: 19:30 uur. (Wie geen gelegenheid
heeft om alle drie de avonden aanwezig te zijn, geen probleem, 1 of 2 avonden mag ook).

KOFFIE OCHTEND : De meimaand is al weer begonnen en de 3° donderdag, onze maandelijkse
koffieochtend, ligt al weer in het verschiet. Vanaf 10.00 uur bent u, donderdag 15 mei, weer van harte
welkom. We hopen elkaar weer allemaal in goede gezondheid te zien. De Activiteiten Commissie.
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ZANG & EVANGELIE-DIENST : Deze maand mei géén Zang & Evangelie-dienst. Op zondag 1 juni om
19.00 uur hopen we elkaar weer te ontmoeten. Dan al weer de laatste dienst vodr de zomer, maar in
september starten we weer met een nieuwe serie maandelijkse diensten. Een fijne zomerperiode
toegewenst.

MOMENT VAN GEBED : Elke woensdagmiddag vanaf 16:00 uur wordt er in de Kapel gebeden, voor de
Kerk in het algemeen, voor de kerk in Emmen, voor individuele gemeenteleden... Natuurlijk kun je ook
in je eentje thuis bidden. Maar kom je daar ook aan toe? Bidden met elkaar zal een extra stimulans zijn,
om elkaar te versterken en ook om het vol te houden! Wees welkom om mee te komen bidden, hardop
of in stilte. En wie gebedspunten heeft, voorbeden, dankpunten, schroom niet, geef ze door!
Contactpersoon: ds. Urgert.

INSPIRATIE : Wie de website van de Kapel bezoekt (www.kapelemmen.nl) ziet daar rechtsboven op de
menubalk een kopje 'Inspiratie'. Daar is regelmatig een nieuwe column van mij te lezen. Als je dominee
bent, heb je wat te verkondigen. Op zondag doe ik dat vanaf de kansel. Maar ik heb nog veel meer te
delen waarmee ik de argeloze kerkganger niet wil lastigvallen. Wie benieuwd is: zoek het even op... ds.
Bas Urgert.

KOP1J : Voor de volgende zondagsbrief, kunt u uw kopij inleveren op WOENSDAG vé6r 17:00 uur bij
mevr. M. Koops, Laan v/h Kwekebos 155, Emmen 0591-627222, e-mail: minka.koops@planet.nl .

DE KERKENRAAD WENST ALLEN EEN GOEDE VOORTZETTING VAN DEZE ZONDAG !
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