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Vóór de dienst:

Samenzang: Lied 245 (ELB)
Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God! (4x)

Kondig het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God! (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God! (4x)

Samenzang: Lied 122 (ELB)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!



Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan:
een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid.

Samenzang: Lied 624 (NLB)
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer', halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Aanvangslied: Psalm 118 vers 1, 6
- (intussen wordt het Paaslicht binnengebracht) -

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren: zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Des Heren hand is hoog verheven, des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

toelichting liturgische schikking

moment van stilte; Votum en Groet



Samenzang: Lied 342 (ELB) (2x)
Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven:
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn,
van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn,
van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Gebed om ontferming

Samenzang: Psalm 118 vers 10
De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 14:15-31
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de 
Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden 
boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door 
de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren 
onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal Ik mijn 
majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn 
ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de 
HEER ben, als Ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en 
ruiters, ten val heb gebracht.’ 
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was 
gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst 
voor hen uit ging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger 
van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de 
ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de 
vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar 
komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de 
zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige 
oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het 
water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, 
over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een 



muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van 
de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de 
morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer 
op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen 
van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite 
vooruitkwamen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de 
Israëlieten, Hij strijdt tegen ons!’
De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt 
het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en 
ruiters.’ Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, 
stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren 
vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven 
in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, 
al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in 
gereden waren; niet een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten 
waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en 
links van hen het water als een muur omhoog rees.
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de 
Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen 
en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was 
opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun 
vertrouwen in Hem en in zijn dienaar Mozes.

Samenzang: Psalm 124 vers 1, 3, 4
Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

Lof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van ’t graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af;
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die d’ aard’ en hemel heeft gemaakt.



Schriftlezing: Mattheüs 28:1-10, 16-20
Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, 
kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer 
daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging 
erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als 
sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De 
engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat 
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de 
dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij 
gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is 
opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor 
naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd 
heb.’
Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan 
zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet 
en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en 
aanbaden Hem. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders 
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 
genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor 
Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen 
hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.’

Samenzang: Lied 645 vers 1, 2, 5, 6 (NLB)
Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan als een vuur vooraan levenden en doden!

Christus, onze Heer, is voor ons gestorven en Hij daalde neer
in het doodsgebied, deed de dood te niet in de nieuwe morgen.

Pasen is de dag, dat de dove lippen van het stomme graf
Hem, het woord van God, uit de zwarte dood in het leven riepen.

Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland. Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand.



Verkondiging

Beurtzang: een selectie uit Lied 617 (NLB)
allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja,
de nacht des doods voorbijgegaan. Halleluja, halleluja!

allen: Wanneer Hij niet was opgestaan, halleluja, halleluja,
dan zou de wereld zijn vergaan. Halleluja, halleluja!

mannen: Drie vrouwen namen specerij, halleluja, halleluja,
vroeg in de morgen kwamen zij. Halleluja, halleluja!

vrouwen: Zij naderden bezorgd het graf, halleluja, halleluja.
Wie wentelt straks de steen ons af? Halleluja, halleluja!

mannen: Maar zie, de steen was weggedaan, halleluja, halleluja.
Een engel sprak de vrouwen aan: halleluja, halleluja!

solo: Wees niet bevreesd, verheug u zeer, halleluja, halleluja,
Hij, die gij zoekt, is hier niet meer. Halleluja, halleluja!

vrouwen: Ach goede engel, zeg mij dan, halleluja, halleluja,
waar ik mijn Meester vinden kan. Halleluja, halleluja!

solo: Uw Heer, die hier gebonden lag, halleluja, halleluja,
verrees op deze heil'ge dag. Halleluja, halleluja!

vrouwen: Wij zien het vol verbazing aan, halleluja, halleluja,
zeg ons: waarheen is Hij gegaan? Halleluja, halleluja!

solo: Naar Galilea richt uw voet, halleluja, halleluja,
daar wordt gij door uw Heer begroet. Halleluja, halleluja!

vrouwen: Heb dank, o engel, voor uw woord, halleluja, halleluja,
wij haasten ons, dat elk het hoort. Halleluja, halleluja!

allen: Verblijd u met ons allen saam, halleluja, halleluja,
lofzing de Heer en prijst zijn naam! Halleluja, halleluja!



Dienst van het antwoord

Gesproken Apostolische Geloofsbelijdenis

Samenzang: Lied 137 (ELB) (2x)
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
en het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

Gebeden

Inzameling van de gaven:
1. PAASCOLLECTE KERK IN ACTIE - WERELDDIACONAAT - INDIA
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-
kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden 
aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te 
werken. De organisatie Cards begeleidt kinderen (terug) naar school.
Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: buitenschoolse activiteiten waar 
kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, 
waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met 
ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer 
inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken.
2. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.

Slotzang: Lied 132 vers 1, 3 (ELB)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Heenzending en Zegen

Na de dienst is iedereen van harte welkom
om in de ontmoetingsruimte samen koffie of thee te drinken.


