
L I T U R G I E

P A A S M O R G E N

Op  20  April  2025  om  10:00 uur  in de Kapel.

Voorganger:                     ds. B.T. Urgert
Organist:           Joke Bartelds                
Ouderling van dienst           Jannie Drenthen             
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands                        
Begroeting bij de ingang door: mevr. Busstra   
Kerkrentmeester: -                              
Koster:           fam. Schonewille   
M.m.v.:  Berend Jan Klingenberg en Hinderikus Westerhof, bugel
Predikant: ds. B.T. Urgert, 06-27454400

LITURGISCHE SCHIKKING :  Het kruis staat rechtop in een 
bloeiende lentetuin, vol met witte bloemen. Tuin van licht, tuin van 
vreugde. Tekenen van een nieuw begin. Christus is opgestaan.
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Vóór de dienst:  Instrumentale muziek.

Lied 632 vers 1, 2 (NLB)
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
                   Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
                   doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
                   Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
                   Wij zijn in Jezus herboren.

Gezang 221 vers 1, 2 (LvdK)
Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is!
Here Jezus, Trooster aller smarten! Zon der wereld! schijn in onze 
harten,
deel ons zelf de voorsmaak meê van der zaal’gen sabbatsvreê.

Op uw woord, o Leven van ons leven! werpen wij het doodskleed af;
door de kracht des Geestes uitgedreven, treden w’ uit ons 
zondengraf:
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meêgekruisigd sterven
en herboren, opgestaan, achter U ten hemel gaan!

Lied 624 (NLB)
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
                                         Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
                                         die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
                                         die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
                                         dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer', halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!
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Welkom door de ouderling van dienst.

Aanvangslied: Lied 122 (ELB) - (intussen wordt het
                                                       Paaslicht binnengebracht)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
                                          Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
                                          Hij overwon, die sterke Held.
                                          Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
                                          want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
                                          Want nu de Heer is opgestaan,
                                          nu vangt het nieuwe leven aan,
                                          een leven door Zijn dood bereid,
                                          een leven in Zijn heerlijkheid.

Toelichting liturgische bloemschikking.

Moment van stilte; Votum en Groet.

Samenzang: Lied 601 (NLB) ‘Lied aan het licht’
Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij 
staan.
Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend 
kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede 
draagt.
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Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad 
beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen 
geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die 
leeft.

Verootmoedigingsgebed.

Samenzang: Gezang 259 (LvdK)
Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
                                       Aanbidt de Vader in het Woord!
                                       Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
                                       Aanbidt de Geest uit beiden!
                                       Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ,
                                       zijn liefd' en trouw, Halleluja!
                                       zal ons geen schepsel scheiden.

Gebed bij de opening van het Woord.

Profetenlezing: Jesaja 51 : 6 t/m 11. Kijk omhoog naar de 
hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, 
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar 
bewoners als muggen, de redding die Ik breng, zal voor altijd 
blijven, mijn gerechtigheid kent geen einde. Luister naar Mij, jullie 
die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet in het hart draagt. 
Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun 
spot. Want ze vergaan zoals een gewaad door motten, zoals wol 
door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven, 
de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht. Ontwaak, 
ontwaak, arm van de HEER, en bekleed u met kracht! Ontwaak als 
in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was u het niet 
die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde? Was u het 
niet die de zee drooglegde, het water van de machtige oervloed, en 
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een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste 
volk kon gaan? Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. 
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet 
vluchten weg.

Brieflezing: Kolossenzen 3 : 1 t/m 4. Als u nu met Christus tot 
leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit 
aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat 
op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus 
verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult 
ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Samenzang: Lied 641 (NLB)
Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, – dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft, Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

Evangelielezing: Lukas 24 : 1 t/m 12. Op de eerste dag van de 
week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige 
olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter 
dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen 
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten 
zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende 
gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het 
hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de 
levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. 
Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 
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de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden 
ze zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en 
gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 
Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. 
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden 
het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op 
en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen 
de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering 
over wat er gebeurd was.

Samenzang: Lied 630 vers 1, 4 (NLB)
Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen.

Verkondiging.

Beurtzang: Lied 642 (NLB)
allen: Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan.
allen: Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.
vrouwen: Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.
mannen: Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.
vrouwen: De donk're weg die Hij betrad komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.
mannen: Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al getroost en 
wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet.
allen: Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan,
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want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.
allen: 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

Gesproken Geloofsbelijdenis.

Samenzang: Lied 137 (ELB)
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
en het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

Gebeden.

Inzameling van de gaven:  1e collecte in de dienst voor Kerk in 
Actie, Pasen, Noodhulp Oekraïne: Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen 
van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel 
inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken 
en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van 
de oorlog blijven helpen. Met jouw gift in de collecte steun je de 
noodhulp van Kerk in Actie voor inwoners en ontheemden in 
Oekraïne. Van harte aanbevolen.
2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente.

Muziek tijdens de collecte: Lied 608 (NLB) ‘De steppe zal 
bloeien’ (en wie het kan mag meezingen!)
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
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die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven.

Slotzang: Lied 132 (ELB)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
                                Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
                                Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
                                Wees dan, volk des Heren, blijd’ en 
welgezind
                                en zeg telkenkere: ‘Christus overwint!’
                                U zij de glorie, opgestane Heer,
                                U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Heenzending en Zegen.

 KOFFIEDRINKEN :  Na de dienst is er gelegenheid
             om koffie/thee in de Ontmoetingsruimte te drinken.

DE KERKENRAAD WENST ALLEN FIJNE PAASDAGEN !
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