
GOEDE VRIJDAG DIENST  -  19:00 UUR  -  18  APRIL 2025

ORDE VAN DE DIENST :  - Avondmaal

LITURGISCHE SCHIKKING :  Het kruis ligt op de stenen. Een liggend kruis, zodat we het goed kunnen 
zien en ons hoofd moeten buigen. Tussen de stenen bloeien de rode bloemen, die het lijden van onze 
Heer Jezus Christus symboliseren. Rood, de kleur van pijn en verdriet. 

* Vóór de dienst: Lied 118 (ELB) - ‘De Koning-Knecht’
Welkom.

VOORBEREIDING
* Aanvangslied: Psalm 81 vers 1, 2
Votum en Groet.
* Samenzang: Lied 287 vers 1, 2, 5 (NLB) - ‘Rond het licht dat leven doet’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord.
SCHRIFTLEZINGEN:  Jeremia 31 : 31 t/m 34;  
                               Lukas 22 : 14 t/m 20.
OVERDENKING:  Een nieuw verbond.
* Samenzang: Psalm 111 vers 5, 6

DIENST VAN DE TAFEL
Inzameling van de gaven.
Daarna wordt de tafel gereedgemaakt.

Nodiging.
Tafelgebed.
* Samenzang (zonder aankondiging): (tekst: Sjoerd P. Zwaan, melodie: Lied 405 NLB)
          Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten,
          hemel en aarde vervult uw heerlijkheid!
Zegen - Hosanna - Hem, die wij verwachten,
                           die in de Naam des HEREN ons bevrijdt.
Tafelgebed (vervolg) / Instellingswoorden.
* Samenzang (zonder aankondiging): (tekst: Sjoerd P. Zwaan, melodie: Lied 405 NLB)
          Laten wij dan eten brood aan ons gegeven,
          om te gedenken aan Gods barmhartigheid.
          Laten wij dan drinken wijn die bruist van leven,
          totdat Hij komen zal in heerlijkheid!

Gebed om de Heilige Geest; Gebed des Heren.
* Samenzang: Gezang 187 vers 1 (LvdK) - ‘Daar gaat een Lam en draagt de schuld’
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Voorganger:                    ds. B.T. Urgert 
Organist:          dhr. Elling                     
Ouderling van dienst mevr. Hospers    
Diaken van dienst: mevr. Hilbrands, 

Lammie Reinders                  
Begroeting bij de ingang door: José Pietersma            
Kerkrentmeester: dhr. Niemeijer                      
Koster: dhr. Habing     
Predikant:           ds. B.T. Urgert, 06-27454400           



De Gemeenschap van brood en wijn.
Lofverheffing.
* Samenzang: Psalm 118 vers 6

KRUISMEDITATIE
SCHRIFTLEZING:  Lukas 22 : 47 t/m 53 - gevangen genomen
* Samenzang: Lied 575 vers 1 (NLB) - ‘Jezus, leven van ons leven’

SCHRIFTLEZING:  Lukas 22 : 54 t/m 62 - verloochend
* Samenzang: Lied 649 vers 1, 2 (NLB) - ‘O, Heer, blijf toch niet vragen’

SCHRIFTLEZING:  Lukas 22 : 63 t/m 71 - voor de Raad
* Samenzang: Lied 576b vers 1, 3 (NLB) - ‘O hoofd vol bloed en wonden’

SCHRIFTLEZING:  Lukas 23 : 1 t/m 25 - voor Pilatus en Herodes
Luisterlied: ‘Via Dolorosa’ (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA

SCHRIFTLEZING:  Lukas 23 : 26 t/m 32 - naar Golgotha
* Samenzang: Lied 575 vers 2 (NLB) - ‘Gij die alles hebt gedragen’

SCHRIFTLEZING:  Lukas 23 : 33 t/m 43 - de kruisiging
* Samenzang: Lied 189 vers 1, 2 (LvdK) - ‘Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis’

SCHRIFTLEZING:  Lukas 23 : 44 t/m 47 - het sterven van Jezus

…de Paaskaars wordt gedoofd en we zijn samen stil…

Gedicht:  'Hij droeg onse smerten' (J. Revius)
* Slotzang: Lied 578 (NLB) - ‘O, kostbaar kruis, o wonder Gods’
Slotgebed.

Op Goede Vrijdag wordt er niets afgesloten, daarom wordt de dienst ook niet afgesloten; 
we verlaten de kerk in stilte.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA

