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Programma 
 

GROEPEN en ACTIVITEITEN 
 

Seizoen 2025-2026 
 

Protestantse Wijkgemeente 
Emmen-Centrum Kapel 

 
(wijzigingen voorbehouden; zie mededelingen 
in kerkblad Op Weg en de Zondagsbrief) 
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VOORAF 
 
Het nieuwe seizoen 2025 – 2026 breekt aan. 
Na de zomerperiode worden allerlei 
activiteiten weer opgestart: gezellige, 
leerzame of inspirerende bijeenkomsten. 
 
Ook dit jaar sluiten we in de Kapel aan bij het 
Jaarthema van de Protestantse Kerk: 
‘Kijk! – Laat je verrassen door het werk 
van Gods Geest’ 
Dit is het thema van de startdienst op zondag 
21 september en zal in de loop van het 
seizoen nog regelmatig langskomen. 
 
 
 
 
De activiteiten die we in de Kapel 
organiseren: 
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LEEFTIJDGEBONDEN 
 
‘Ouderengroep’ 
Op de eerste woensdagmiddag van de maand 
komt de ouderengroep bijeen, van 14:00-
16:00 uur. Er is een gevarieerd programma dat 
gaat van een spelletje tot een spreker. Er 
wordt begonnen met een overdenking en 
gebed, en er wordt gezongen. Nieuwe leden 
zijn welkom! Ook leden uit andere wijken van 
de PGE zijn van harte welkom! Info: Greetje 
Elling (tel. 612500). 
 
Jeugd- en kinderwerk 
Vanwege het geringe aantal kinderen en 
tieners in de Kapelgemeente worden 
activiteiten voor deze groep niet meer in de 
Kapel gehouden, maar “Emmen breed” 
georganiseerd. Jongerenwerker is Jedidjah de 
Haan. Meer info in kerkblad “Op Weg”. 
 
Jong! 
Een groep twintigers komt afwisselend op 
dinsdag- of woensdagavond bij elkaar om 
elkaar te ontmoeten en te praten over thema’s 
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rondom geloof en leven. De boeiende 
avonden vinden plaats in de Stadsoase, 
Kerkpad 5. We beginnen steeds om 19:30 uur. 
Naast deze avonden van ontmoeting en 
gesprek, zijn er ook de maandelijkse 
Oasevieringen voor twintigers. Van harte 
welkom om een keer aan te sluiten! Voor 
informatie of vragen kun je terecht bij ds. 
Gerben Kajim (g.c.kajim@hetnet.nl, 06 
30546911) 
 
Jong belegen 
Een groep gemeenteleden die zich nog jong 
voelen komt een aantal avonden per jaar bij 
elkaar. We willen elkaar ontmoeten en delen 
wat mensen aan inspiratie gevonden hebben. 
We gaan in gesprek over het geloof. En er is 
een moment van verstilling en gebed. 
Vijftigers, nog jong maar ook al enigszins 
gerijpt. Wie zich ook jong belegen voelt is van 
harte welkom. Informatie bij José Pietersma 
(tel. 06 57131180). We komen samen bij 
toerbeurt bij deelnemers thuis. 
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ZINGEN 
 
Zanggroep ‘Kom, zing mee’ 
Onder dit motto komt een enthousiaste groep 
op de eerste donderdagavond van de maand 
bij elkaar in de ontmoetingsruimte. In een 
ontspannen sfeer wordt uit verschillende 
liederenbundels gezongen. De avond begint 
om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Info: 
Reint Elling (tel. 612500) 
 
Zang en Evangelie 
De eerste zondag van elke maand is er om 
19.00 uur een Zang- en Evangeliedienst in de 
Kapel (uitgezonderd juli en augustus). Dit is 
een initiatief van leden uit de PG Emmen, de 
Christelijke Gereformeerde Kerk, Baptisten 
gemeente Emmen-Zuid en het Leger des Heils 
Emmen. Kenmerk van deze laagdrempelige 
diensten is: veel zang (bekende liederen uit 
diverse bundels) en een korte duidelijke 
evangelische boodschap. Ook verleent in elke 
dienst een koor, zang- of muziekgroep hun 
muzikale of vocale medewerking. 
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De Stichting Interkerkelijke Evangelisatie 
Commissie ‘Zang en Evangelie’ heeft als doel 
het brengen van de Blijde Boodschap van 
Jezus Christus door middel van zang en 
verkondiging in interkerkelijke samenkomsten. 
Voorgangers, die bij toerbeurt gevraagd 
worden uit verschillende protestantse kerken, 
verlenen Pro Deo hun medewerking. Toch 
blijven er nog heel wat kosten over om deze 
diensten te organiseren. Indien u deze 
diensten waardeert en u vindt het belangrijk 
dat ze doorgang vinden, dan kunt u een 
bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL61RABO0114532095 t.n.v. “Zang en 
Evangelie Emmen”. Contactpersoon voor info: 
mevr. Ilse Braamskamp (tel. 600000). 
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DOOR HET JAAR HEEN 
 
Bijbelleesgroep op de middag 
1x per 2 weken komen we op dinsdagmiddag 
om 15:30 uur in de kerkenraadskamer of de 
ontmoetingsruimte bij elkaar voor gezamenlijk 
Bijbellezen. De opzet is eenvoudig: we 
beginnen met gebed, dan wordt een 
Bijbelgedeelte hardop voorgelezen; daarna 
zijn we enige tijd stil: God spreekt en wij 
nemen de tijd om te luisteren. Vervolgens 
gaan we met elkaar in gesprek; daarbij gaat 
het niet direct om Bijbelstudie, maar om het 
geloofsgesprek. 
Dit seizoen zullen we Bijbelgedeelten kiezen 
die allemaal te maken hebben met Bidden. We 
kunnen ons laten inspireren door het 
gebedsleven van allerlei Bijbelse personen. 
Wie nog niet eerder heeft deelgenomen kan 
natuurlijk zo aanschuiven. Data worden 
vermeld in de Zondagsbrief. 
(contactpersoon: ds. Bas Urgert) 
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‘Moment van gebed’ 
Elke woensdagmiddag is er in de Kapel een 
gebedsbijeenkomst: samen bidden voor de 
Kerk in het algemeen, voor de eigen 
Gemeente, voor individuele gemeenteleden... 
Het is uiteraard ook mogelijk om in je eentje 
thuis te bidden. Maar kom je daar ook aan 
toe? Bidden met elkaar is een extra 
stimulans, om elkaar te bemoedigen en ook 
om het vol te houden. De Heer belooft: ‘Waar 
twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ik 
zelf in hun midden' (Mat. 18:20). 
(contactpersoon ds. Bas Urgert) 
 
Groothuisbezoeken 
In aansluiting bij het jaarthema: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’ 
organiseren we groothuisbezoeken in februari. 
Het doel is om elkaar in kleinere groepen te 
ontmoeten en te komen tot een 
geloofsgesprek. Daarnaast is er gelegenheid 
om van gedachten te wisselen omtrent het 
reilen en zeilen van de gemeente. 
Uitnodiging volgt en via de Zondagsbrief wordt 
u nader geïnformeerd.  
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Volwassencatechese 
Vanouds werden in de Kerk jongeren 
uitgenodigd voor catechisatie. Maar ‘een mens 
is nooit te oud om te leren’. Net als vorig 
seizoen wordt ook in het voorjaar 2026 een 
aantal avonden volwassencatechese belegd. 
Het voorlopige thema is: ‘Levend Geloven’: 
Geloven is niet zozeer iets wat je hèbt, geloven 
is veeleer iets wat je dóet. Geloven is een 
werkwoord. Het feit, dat we een levende Heer 
hebben, maakt de inhoud van het geloof tot 
een levende werkelijkheid voor vandaag. 
 
Koffieochtenden 
Op de eerste donderdag van elke maand staat 
om 10.00 uur de koffie weer klaar in de 
Ontmoetingsruimte. Iedereen is van harte 
welkom! Kom gerust eens langs voor een 
gezellig praatje tijdens de koffie… 
Voor informatie: mevr. Greetje Gremmer (tel. 
06 29371972). 
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Interkerkelijke Commissie Israël 
Deze commissie heeft als doel structureel 
aandacht te schenken aan Israël en het 
Joodse volk. Aandachtsvelden zijn: de positie 
van Israël in de Bijbel; de positie van het 
Joodse volk tot op heden; en de toekomstige 
plannen van God met Zijn volk Israël en de 
gemeente. 
 

- Op 25 september is er een avond met als 
spreker dhr. Otto de Bruijne, theoloog en 
kunstenaar; hij zal ons meenemen door het 
Bijbelboek Openbaring aan de hand van zijn 
schilderijenserie het ‘Shalom Panorama’. Hij 
is bekend van diverse programma's voor de 
Evangelische Omroep en voor Family7. 
Zoals altijd bij onze avonden is er een tafel 
met producten uit Israël aanwezig. 
- De eerste zondag van oktober is in veel 
gemeenten Israëlzondag; in de kerkdienst op 
5 oktober wordt hier aandacht aan besteed. 
 

Voorzitter van de commissie is ds. Gerry de 
Vries (tel. 06 46107772). 
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Jaarthema van de Protestantse Kerk: 
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest’. 
 
Het jaarthema daagt gemeenten uit om 
bewust aandacht te schenken aan de 
onverwachte manieren waarop de Geest zich 
manifesteert, zowel binnen als buiten de 
kerkmuren. Het stimuleert gemeenteleden om 
ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid in 
het alledaagse en te herkennen hoe de Geest 
werkt. 
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Deze afbeelding uit de visienota van de 
Protestantse Kerk weerspiegelt hoe Gods 
Geest ons verrast met Zijn creatieve werking 
in de veelkleurigheid van het dagelijks 
bestaan. De illustratie toont een vlamvormig 
symbool in levendige kleuren dat de 
veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt. 
De witte lijn die door het symbool loopt, 
verwijst naar de Heilige Geest als een duif, 
terwijl de vlam de vurigheid van de Geest 
symboliseert. De druppel staat voor het 
levengevende water en de kleurigheid 
representeert zowel de creativiteit van de 
Schepper als de veelkleurigheid van de 
schepping en de Kerk. 
 


