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ORDE VAN DE DIENST : Gebed om welstand

*  Welkomstlied: Lied 283 : 1, 3 en 5 In de veelheid van geluiden
Welkom en mededelingen

*  Intochtslied: Lied 906 : 1 en 8 God is tegenwoordig
Bemoediging en groet

*  Zingen: Lied 274 : 2 Ontferm U God

Gebed om ontferming

*  Zingen: Lied 274 : 3 Wij zingen samen van uw gloria
Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 1 (NBV21)

*  Zingen: Psalm1:1en 2 (NPB)

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, 2. Hij is zoals een boom die is geplant
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, in goede grond, dicht bij de waterkant.
wie weigert om met spotters op te trekken. Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.
Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.
wie dag en nacht uit deze woorden leeft. Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.
Overdenking
*  Zingen: Lied 185 : 1 en 2 (ELB) Leer mij Uw weg
Gebeden

Inzameling van de gaven: collecte in de dienst is voor Werelddiaconaat: Oeganda, goed boeren in een
lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om genoeg voedsel te verbouwen.
Het is er droog en door de klimaatverandering is regenval steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme
droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin?

Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen
droogtebestendige zaden te gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Ze leren beter samenwerken,
samen sparen en hun oogst samen verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie tegen te
gaan: ze planten bomen en leren hout besparende ovens bouwen. Dit alles steunt boerengezinnen in
hun strijd om het dagelijks bestaan. Met je gift in de collecte steun je via het programma
Werelddiaconaat van Kerk in Actie de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen.
Van harte aanbevolen.



*  Zingen: Lied 152 (Zingenderwijs) Wat de toekomst ons zal geven (Melodie Lied 913)

1 Wat de toekomst ons zal geven 2 In het leven door de tijden

weet geen mens op deze dag gaan wij samen met God voort.
maar God geeft ons tijd van leven In tien woorden van bevrijding
sinds de zesde scheppingsdag. volgen wij nog steeds Gods woord.
God gaf ons de lieve aarde Het vraagt om een keus te maken
om te leven dag en nacht, met elkaar op weg te gaan,

die ons in de tijd bewaarde om de koers niet kwijt te raken,
voor een toekomst ongedacht. en voor anderen in te staan.

3 God wil ons de vrijheid geven
staat garant voor jou en mij.
Eenmaal zullen wij beleven,

dat wij vrij zijn, ja echt vrij.

Vrij van dreiging, vrij van zorgen,
zonder angst en zonder haat,
levend in een nieuwe morgen,
waar de toekomst nooit vergaat.

*  Zingen: Lied 416 : 1 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
*  Zingen: Lied 415 : 3 (staande) Amen, amen, amen

Heel graag verwelkomen wij u allen op onze Gemeente-avond, aansluitend aan de dienst!
De kerkenraad.



